
 
 

Begin en Einde ! 

 

Zondag 17 maart 2024 was de datum dat de kampioenen van 2023 van de vereniging L.U.Z. te 

Stein werden gehuldigd. Deze huldiging markeerde meteen ook de sluiting van het seizoen 

2023 en luidde het begin in van het nieuwe duivenseizoen van 2024. Hoewel het die dag nog 

frisjes was, en  toch de zon scheen, was de opkomst niet optimaal maar toch bevredigen. Rond 

de klok van 12.30 uur, de aanvangstijd, waren de stoelen in de kantineruimte van het clublokaal 

bijna allemaal bezet. Dat wees er op dat die aanwezige liefhebbers, enkelen met hun vrouw,  

het duivenhart op de goede plaats hadden zitten. Het duurde dan ook maar heel kort of iedereen 

had zijn meug gevonden en was de gezelligheid in het lokaal op en top. En dat was ook het 

juiste moment om de kampioenen te huldigen. En de taak om dat te doen werd door de voorzitter 

van de club ingevuld. Hij leidde dat in met allen welkom te heten met nog een apart woord voor  

het oudste lid van de club, met name  Pieke Schepers, waaruit men kon opmerken  dat hij zijn 

aanwezigheid zeer op prijs stelde. Dat hij het niet alleen was die er zo over dacht dat werd 

kenbaar door het applaus van al de andere aanwezigen. Vervolgens begon hij aan de huldiging. 

De betreffende kampioenen werden door hem met lovende woorden toegesproken waarbij ze 

beloond werden  met een geldbedrag in ’n envelop. Het applaus wat ze van de aanwezigen 

kregen dat versterkte de onderlinge sfeer en het gaf de huldiging het juiste karakter. Het was 

duidelijk te zien dat de kampioenen zich vereerd voelden door die speciale aandacht. Het  hele 

evenement had een feestelijk karakter, met drankjes en hapjes. Er waren snacks, zoals broodjes 

met frikandel, en flesjes drank om het weg te spoelen. Dat eten en drinken werd goed door de 

aanwezigen ontvangen en wat meteen ook zorgde voor een gezellig onderonsje. Tegen de klok 

van 16.00 uur kwam er een einde aan het feestelijke samenzijn waarvan gezegd kan worden dat 

de aanwezige liefhebbers, en ook de dames, een fijne zondagmiddag hebben gehad. Een middag 

die ook het verlangen aanwakkerde aan het begin van aan het nieuwe vliegseizoen. 

 
Pie.      
 

 


