
 

Ware sportbeleving in vroeger jaren.  

Aan de muur op mijn duivenerf hangen nogal wat trofeeën die ik door de vele seizoenen heen 

heb gewonnen. De meesten ervan zijn door de weersomstandigheden vergeeld en verroest. 

Onlangs kwam ik op het idee om die vergane glorie maar eens op te ruimen. Toen ik het tinnen 

bord van de muur nam met het opschrift; PDV-Union - 1ste prijs jonge duiven Orleans 1985, 

hing ik het weer terug. Het deed me herinneren  aan een tijd waarin de duivensport een andere 

sfeer had en die meer was gericht op gemeenschap en samenwerking. Het betreffende tinnen 

bord vertegenwoordigde toen een belangrijk moment in die tijd. Het feit dat ik overwoog om 

het weg te gooien, maar uiteindelijk besloot om het terug te hangen, deed me denken aan de 

sterke emotionele band uit die tijd. De concurrentie was toen veel groter en meer solidariteit 

tussen de deelnemers. Terwijl ik het tinnen bord weer terug aan de muur hing deed ik dat niet 

alleen uit een eerbetoon aan me zelf maar ook aan de gemeenschap en die tijdperk van de 

duivensport. Nu de omstandigheden zijn veranderd vond ik het wel waard om dergelijke 

herinneringen te koesteren. Ze vertegenwoordigen immers een deel van mijn beleving en de 

passie voor de duivensport. Orleans jonge duiven was in de jaren van 1980 een ware 

sportbeleving. Al van jong af heb ik de duivensport in het samenspel van 12 verenigingen 

beleefd. Hoe het toen in onze vereniging toeging dat is nu niet meer. Na de vlucht waren  toen 

op eenzelfde tijdstip alle deelnemers in het lokaal aanwezig om gezamenlijk de klok af te slaan. 

Terwijl enkele ploegen direct met het lichten van de klokken begonnen, kletsten de anderen 

over het verloop van de vlucht en de eventuele gemiste kansen. Zodra de opname lijsten waren 

geschreven ging die van hand tot hand en iedereen kon zien wie de winnaar was en hoe de 

anderen het er van af gebracht had. Met de winnaar werd toen menig pintje gedronken en  

“glaasje op, laat je rijden” moest toen nog uitgevonden worden. De meesten die waren trouwens 

met de fiets. De  duivensport van toen was bevredigender en het napraten aan de toog bracht  

een grote saamhorigheid. Iedereen kende iedereens duiven en de benamingen van de cracks 

vlogen naar alle uithoeken van het lokaal. De duivenliefhebberij kwam toen volledig tot zijn 

recht. Vele melkers van nu zullen zich terug vinden in dat voorbeeld. Met het komen van het 

elektronisch constateren kwam er verandering. Met een directe onlineverbinding met het lokaal 

hoeft binnen niet al te lange tijd de liefhebber niet meer naar het lokaal om de klok uit te laten 

lezen. Een druk op de knop van het apparaat is dan voldoende om de tijd van de geconstateerde 

duiven door te geven om dan een klein poosje er na de uitslag te krijgen. Zo simpel is het 

tegenwoordig. Dit heeft zeker zijn voordelen op het gebied van gemak en efficiëntie, maar zeker 

weten is het dat nog vele liefhebbers met mij het persoonlijk contact en de gesprekken in het 

duivenlokaal missen. Dat is een vorm van heimwee hebben !   

Pie.           



 

 

  

     


