LUZ.
Wedvlucht Melun (jd) op 27 augustus 2022
Deelname 160 duiven. Los 09.uur. 1° duif 14.02.40 uur. Snelheid 1111.920 m/pm/

Het hele erepodium voor Jan Schmitz
1-2-3-4 en totaal 13 prijzen is zijn oogst!

Het is ook nooit goed. We hebben lopen te kankeren over slecht weer en nu de zon volop schijnt
is het ook weer niet goed. Maar toch wel hoor! Hoewel we nu eigenlijk te veel van het goeie
hebben. Het zomerse weer waar we in het afgelopen weken mee te maken kregen dat was voor
de strandmensen en voor de zonaanbidders het ideale weer. Maar voor mensen op ‘n hoge
leeftijd is dat minder goed. En voor de duiven op de vlucht hoeft het ook niet zo warm te zijn.
Enfin, hoe je het ook bekijkt, weer hebben we altijd. En gezien de koperen ploert hoog in de
lucht voor niemand een uitzondering maakt, en zijn eigen gangetje gaat, hebben we maar te
nemen wat hij in de aanbieding heeft. Ook als de huismussen bij wijze van spreken geroosterd
van het dak rollen. En omdat door de hoge temperaturen de asfalt op de wegen dreigde te gaan
smelten, werden er maatregelen genomen. Er werden vluchten afgelast en er moesten minder
duiven in de reismanden. Dat was een verstandig besluit. Op zaterdag gingen om 9 uur op de
losplaats te Melun 3.710 duiven van de Afdeling Limburg op de vleugels. Met een matige
noordelijke wind en met goed zicht was het vertrek van de duiven heel goed. Ze zullen wel 'n
uurtje of vier moeten kachelen was de algemene opinie. Wat het ook zou zijn, rond de klok van
13.00 uur stonden de deelnemers die op Melun hadden zitten, op hun post. Het was niet in een
brandende zon maar onder een bewolkte lucht waar de zon zich zo maar af en toe liet zien. Het
was eerlijk gezegd met 25 graden heel aangenaam om de duiven op te wachten. En om 13.31
uur begon het spektakel. Dat was in de voorvlucht en wel in Eijsden. Het was de combinatie
Jan & Marleen Duits die het eerste te zien waren bij Compu club-live. Bij Jan en z’n zus vielen
daar binnen 5 minuten 4 duiven op de klep. Dat was een gebeuren die hun deed denken dat
Melun en zacht eitje zou worden en dat de vlucht een kort leven zou gaan krijgen. Dat de vlucht
echter een duur zou krijgen zoals dat bij 'n ééndaagse fond-vlucht het geval is, dat had nu eens
niemand verwacht. Bij het inzetlokaal van LUZ waar 54 prijzen te winnen waren stond de
vlucht ruim ’n uur open. Om 15.12 uur was de pot leeg. Bij de 11 deelnemers die op Melun
hadden zitten waren ook liefhebbers van de vereniging “de Blauwe Doffer en de “Maasvogels.
Een handvol in totaal waar uit blijkt dat de puf er uit is. Maar dat is niet zo bij de taaie volouders.
En zeker niet bij Jan Schmitz van de Bl.Doffer in Nieuwdorp. Als de laatste loodjes het zwaarst
wegen dan hebben de cracks van Jan nog altijd vorm en conditie. Trouwens al het hele seizoen



speelt hij een glansrol en dat zowel met de oude als met de jonge duiven. Nu op deze Melun,
die geen klusje was maar een klus met ‘n grote K, demonstreerde hij hoe dat moet. Om 14.02.40
uur viel bij hem de eerste duif op de klep en dan is het normaal dat de volgenden ook niet lang
op zich laten wachten. En zo was het deze keer ook. Aan een touwtje! Van de 19 duiven die hij
had ingeschreven winnen er 13 prijs. Dat is een oogst van 68% die ontstond uit de score als 1-
2-3-4-14-16-20-29-31-37-44-47-54. Daar mag tegen opgekeken worden. lemand die een heel
erepodium bezet dat is een liethebber die eerstens 'n goeie melker is en ten tweede klasse duiven
bezit. En dat dit op Jan Schmitz van toepassing is dat weet heel Limburg. Dat hij weer kandidaat
is voor diverse titels bij het samenspel Beek-Bug daar kun je donder op zeggen. En voor nu
wordt hij gefeliciteerd met (alweer) de overwinning en zijn geweldig totaal succes. Proficiat!
De gebroeders Hensen van de “Maasvogels” die hebben ook niks te klagen gehad. Met 25
duiven winnen ze 17 prijzen en dat is niet minnetjes. Dat is ver boven de norm en die een
uitstraling krijgt met de klassering van 5-7-13-17-21-25-26 met nog 10 stuks er aan vast. Dat
maakt de tongen los! Een opvaller is ook M.Vijgen uit Geleen en lid bij de Bl.Doffer. Onlangs
van de vlucht Rethel deed hij bij LUZ iedereen de broek uit en nu speelde hij ook weer een
sterrenrol. Met 10 prijzen staat hij er weer tussen en lang niet in de staart. Zijn uitslag van 6-8-
9-10-11-12-22-23-24-34 is er ene om jaloers op te worden. Het is Janssen-Hertog die als eerste
van de vereniging LUZ aan de bak kwam. Toen hij drie duiven thuis kreeg die als 15-27en 50
werden afgevlagd hadden ze het ook gehad. Hun andere 9 duiven waren toen nog zoekende. De
man die het hoogste rendement haalde was Ger Conjour van de Bl.Doffer. Die grapjas had uit
zijn stal 7 duiven uitgezocht die het zouden gaan maken. En hij had het goed gezien. Niet dat
hij de vlucht wint, maar hij raakt wel goed de uitslag. Van die 7 duiven brengt hij er 6 stuks op
het papier. Dat is 86 % en gezien als 18-19-39-45-48-53. Geef hem de vijf! En die de uitslag
ook nog haalden, al ging het met hangen en wurgen, dat was Pie Schepers met de 35° prijs, Ad
Boessen met 38-40-52, en Thjeu Cox met de 41° prijs. Wie het laatst lacht, lacht het best en
dat zijn uiteindelijk allemaal winnaars. En ook nog durvers! Alle prijswinnaars proficiat en met
Sens al bij voorbaat veel succes.

Pie.



