
 
Thei Daalmans te Elsloo 

al jarenlang een ster op de grote fond!  

 

Wat zie ik? Er is nog één wedvlucht bij de uitslagen van LUZ waar ik de winnaar via een klein 

verslag geen lof heb toegezwaaid. En dat is van de wedvlucht Tarbes van 24 juli toen de 

welbekende fond-speler Thei Daalmans uit Elsloo bij LUZ en Beek-Bug de overwinning 

behaalde. Die zege is helemaal niet vreemd omdat heel duiven minnend Nederland weet wat 

Thei in de vele seizoenen op de grote fond heeft klaar gespeeld. In het jaar van 2007 schreef hij 

al geschiedenis door de Nationale fond-vlucht Irun te winnen tegen 5.786 duiven en als 4e te 

worden geklasseerd in het Internationale concours tegen 15.627 duiven. Dat is inmiddels al 

15 jaar geleden maar bij dat geweldige succes is het niet gebleven. Ik weet er veel van om de 

doodeenvoudige reden dat ik al ruim 50 jaar lang uitslagen bekijk en wel eens ’n stukje schrijf 

over een duivenliefhebber. Het is al misschien 25 jaar geleden dat ik daarom ook eens bij Thei 

in de Stationsstraat te Elsloo ben geweest. Omdat  hij toen ook al door zijn geweldige successen 

over de tong ging bij de concurrenten  Ik hoorde toen dat fondspelen  een  passie van hem is. 

En hij weet inmiddels als geen ander wat dat inhoudt. Dat is tanden bijten en doorzetten als een 

goede duif van je sneuvelt en als soms een vlucht niet het gewenste resultaat oplevert. Ieder 

fond-speler kent dit fenomeen. De melker en de duiven zijn levende wezens en geen machines. 

Maar een goeie duivenmelker kan er wel voor zorgen om z’n duiven gezond te houden en in 

een positie te brengen dat ze vele lange kilometers in de lucht blijven hangen en doordouwen 

om thuis te komen. En wat heef Thei bewezen? Dat hij goede duiven heeft, een goed hok en 

dat hijzelf een beste melker is. Ik kan me nog herinneren dat hij toen tegen me zei:  “Ik kijk 

naar mijn duiven, want van hen kan ik het meeste leren”. Voor mij had die uitspraak toen toch 

wel betekenis. De gemeente Elsloo, heeft door de jaren heen altijd een bloeiende duivensport 

gekend. Duivensport als hobby en ontspanning na een dag van hard werken. Die in de naaste 

dorpen van Elsloo dan ook al vele grote spelers heeft voortgebracht. Vooral grote namen op de 

verre fond-vluchten ofwel de vluchten van de waarheid. Dat begon toen bij de legendarische 

Casper Janssen in het gehucht “Maasband” met zijn roemrijke “010”. Casper was lange tijd een 

parel bij de fond-spelers. Hij is de smaakmaker in de regio geweest dat vele duivenliefhebbers 

zich gingen toeleggen op de fond. Hij kreeg in Thei Daalmans een goede opvolger. Want voor 

deze heeft de loftrompet heel wat keren geschald. Zo heeft hij op zijn palmares wel het een en 

ander staan. Zoals 1e Nationaal ZLU Fondspiegel 2009 (cat 3), 3e Nationaal Asduif Bordeaux 

2007-2008-2009, 3e Nationaal Asduif Marseille 2008-2009-2010, 7e Nationaal en 

Internationaal Narbonne in 2007, 13e Nationale top 100 (ZLU) fondvluchten 20 keer in de 



Provinciale top-tien. Casper Janssen kreeg nog meerdere volgers. Ik zou bijna  zeggen;  ‘Het 

stikt er bijna van’. Om er maar enige te noemen die op het Nationale of Internationaal 

erepodium hebben gestaan zijn dat o.a.; Jos Martens, Thjeu Cox, Lei Martens, Thei Daalmans, 

Huub Nijsten, Fam. Jacobs, Smeets-Penris. Daarbij zijn er nog diverse melkers geweest die ook  

hebben geprobeerd om het waar te maken maar dat doel niet bereikten. Nu, op het einde van 

het seizoen de grote fond-vluchten zijn gevlogen  kan de balans opgemaakt worden en komt de 

aap uit de mouw. Nieuwsgierig ben ik gaan speuren in de uitslagen van Beek-Bug om er achter 

te komen wat Thei Daalmans er dit seizoen van terecht heeft gebracht. Ik kreeg te zien dat hij 

13 vluchten heeft mee gespeeld  met totaal 68 duiven waarmee hij 32 prijzen heeft gewonnen 

wat een uitkomst geeft van 47%.  Dat is een percentage die voor zich zelf spreekt en tegelijk 

duidelijk maakt dat hij zijn mannetje weer heeft gestaan. Enige van zijn uitslagen zijn; 

Bordeaux 1 juli 30-38-41 van 4, Barcelona  8 juli 32e  van 2, Marseille 24 juli 11-13-23-36-82 

van 8, Bergerac 29 juli 19-47-67-90 van 8, Tarbes 23 juli 1- 14 van 2, Agen 2 juli 25-34-77 van 

5. Deze korte beschouwing over Thei Daalmans uit Elsloo zal de waarde van zijn talentrijke 

fond-duiven onderstrepen.  De diverse reportages die over hem werden geplaatst zijn de 

bewijzen van zijn succesvolle spel. Welke goudklompen aan de basis van zijn hok liggen dat 

zijn, als ik me niet vergis, duiven van Huub Nijsten uit Geulle uit de lijn van de roemrijke ’45-

duivin’ van Hein Oostenrijk. En natuurlijk ook van duiven van z’n clubgenoten Jos Martens en 

Lei Martens. Met die zijn het geen 2 maar  3 handen op één  buik. Als ik zeg “ Het kan nooit 

meer kapot” daar bij de “Daalman” in Elsloo dan is dat geen gebluf maar de werkelijkheid.  

            

 
Zijn accommodatie.  

Pie .  


