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M 2 4  C h a t e a u d u n  –  2  j u l i  2 0 2 2   

  G e e r t - J a n  M e u w e s e   

Voor een reporter is het lastig om 4x over dezelfde duif te schrijven, maar voor 
een liefhebber is het een genot als dezelfde duif 4 x een 1e prijs vliegt en als ze 
daarnaast ook nog bovenaan staat in het generaal duifkampioenschap van afd. 1 
Zeeland ’96 dan is dat een droom die wordt verwezenlijkt. De kers op de taart 

die deze duivin kan geven aan haar baasje is natuurlijk als eerste over de streep 
te komen op provinciaal / nationaal niveau. 

Als duivenvriend van Geert-Jan en Dennis hoop ik dat van harte en af en toe als 
ik geen duiven mee heb dan ga ik bij hun wachten onder het genot van een 

biertje zijn we ouwerwets aan het “duivenmelken” voor en na aankomst van de 
duiven om vervolgens naar het duivenlokaal te gaan om klokken te lichten. Als 
reporter wil je uniek blijven en niet elke keer dezelfde foto publiceren dus ik 
dacht: ik ga ‘m effe op foto vast leggen wanneer ik lekker lui achterover zit en 
Geert-Jan gespannen staat te wachten op de eerste. Op het moment van foto 

nemen zijn de eerste meldingen van de kortere afstanden bekend en Geert-Jan 
tuurt in de lucht in de hoop op een eerste.  

 

En bam, daar is ze weer als donderslag bij heldere hemel en schrijft de “222” 
weer een eerste prijs op haar palmares. 


