
 
 

Geloof, Hoop en Liefde!   
 

Ik geloof. Vandaag is het palmzondag. De goede week voor de katholieken is begonnen. Ik   

volgde vandaag op TV de H.Mis die in een grote kerk ergens in een plaats in Twente werd 

uitgezonden. Ik zag een volle kerk met mensen. Dat interesseerde  me. Ik moet bekennen dat ik 

al lang niet meer een H. Mis heb bijgewoond. Gemakzucht en omdat ik met de massa mee ben 

gegaan. En nu, op deze Palmzondag heb ik thuis in mijn eentje die mis bijgewoond. Het boeide 

me en het deed me denken aan wat ik als kind kreeg geleerd. En van de lessen die ons op school 

over het Christendom werd gegeven is me nog veel bijgebleven. Alsof het dagelijks kost was 

bad ik de oefening " Ik geloof in God de Heilige Vader" mee. zonder hapering. Het was alsof 

ik bij de opzegging van dit gebed tussen de mensen in die kerk zat. En dat deed ik met een goed 

gevoel. Moet ik me daarvoor schamen? Ben ik niet normaal of wordt ik als een rare kwast 

bekeken als ik zeg dat ik Geloof en dat ik naar een H.Mis op TV heb gekeken? In de wereld 

vandaag de dag is geloven in een Almachtige er niet meer bij. Waar geloven de mensen dan 

wel in? Gisteren werden in een theater in Rusland zonder pardon 133 mensen doodgeschoten 

en velen gewond door individuen die geen geweten of gevoel hadden. Ze schoten in koele 

bloede mensen dood en velen raakten er zwaar gewond. Onschuldige mensen werden bij een 

avondje van ontspanning gewoonweg neergeknald. In hun stoel terwijl ze keken en luisterden 

naar muziek met een zak popcorn in de handen. Ze waren er effe tussen uit. Waar geloven deze 

moordenaars in? Om een betere wereld te verkrijgen met het vermoorden van onschuldige 

mensen? Is het dan niet begrijpelijk dat je voelt, en dat je je afvraagt waar geloof tegenwoordig 

staat in onze samenleving ? Het bijwonen van een H.Mis op de televisie, heeft persoonlijke 

herinneringen bij me opgeroepen aan de tijden waarin geloof een belangrijke rol speelde in mijn 

leven. Het is helemaal niet nodig dat ik me daarvoor schaam. Geloof is een persoonlijke zaak 

en het bijwonen van een H.Mis, zelfs thuis en alleen, kan een manier zijn om je spirituele kant 

te verkennen en te voeden. Iedereen heeft daar recht op, en voor mij betekende het dat ik me 

opnieuw verbonden voelde met het geloof.  Wie vraagt zich niet af waar de  mensen in geloven 

in de wereld van vandaag. Het lijkt er op dat traditionele religies voor de mensen minder 

relevant zijn geworden en dat ze zoeken naar ’n betekenis in een andere vorm. Wat betreft de 

geweldige moordpartij in Moskou is het tragisch en verontrustend hoe sommige individuen 

kiezen voor geweld en haat in plaats van mededogen en begrip. Deze daden kunnen voortkomen 



uit verschillende motieven, waaronder ideologische overtuigingen, geestelijke  problemen, of 

gewoon uit pure kwaadheid. Daarom is het niet slecht om te onthouden dat de overgrote 

meerderheid van de mensen in de wereld geweld en haat afkeuren, en streven naar vrede en 

gerechtigheid. Hoewel het moeilijk is om antwoorden te vinden op dergelijke vragen, blijf ik 

toch geloven in de goedheid van de mens en in hun streven naar een wereld waarin de kracht 

van het goede zal overheersen. Geen haat en geweld meer! En dat begint inderdaad bij elk 

individu. Verbeter de wereld, en begin bij je zelf. 

 
Pie.  

 
 

  

 


