
 

Verschrikkelijk! 

Het is alweer lente. Een dezer dagen was de temperatuur al op z’n zomers. Dat lokte mij naar 

buiten. Ik ben toen op mijn Mercedes, zo noem ik mijn mobielscooter, gestapt en ben de natuur 

in gereden. En dat was het grote bos in mijn woonplaats. De takken van de bomen hadden nog 

geen blad maar het dierenleven in de bomen dat was er wel. Ik keek naar de tortelduifjes die 

van tak naar tak vlogen en zich soms knuffelden. Met mijn nieuw hoorapparaat hoorde ik ook 

het fluiten en de riedels van de vinken. Daar op het bospad heb ik lange tijd stilgestaan en 

nagedacht. Want als je naar de tortelduifjes kijkt en naar de vinken luistert dan moet je wel 

nadenken. Met mijn Mercedes kan dat. Ik zit er op, kijkt om me heen en met een juiste 

versnelling krijg ik veel te zien en te horen. Ik hoef daar niks voor te doen en al het andere komt 

vanzelf! Ook de versnapering. Toen ik even later langs de midgetgolfbaan reed en mensen op 

het terras van het “Pannenkoekenhuis” zag zitten, kreeg ik ook lust om wat te drinken. Zien is 

kopen! Effe later zat ik daar dan ook te genieten van het buitenleven en van een grote 

schuimkop. Een blonde Heineken. Toen ik twee glazen van dat geestrijk vocht door mijn 

keelgat had laten gaan voelde ik de lente nog beter dan. Er was alleen nog maar geluk! Later 

op die lentedag kreeg ik bezoek van twee kennissen. Geen duivenmelkers! Het mooie lenteweer 

had hun ook aan de wandel gekregen en ze tot bij mij gebracht. Het waren ook oudjes van dagen 

en helaas allebei met de nodige gebreken. Omdat ze niks met postduiven op hadden kon ik met 

die gasten ook geen boompje opzetten. Maar wel over andere dingen, zoals de oorlog. Zo 

kwamen we aan het praten over de oorlog in Oekraïne en in de Gaza. Hoe een mens zich moet 

voelen bij zo’n oorlog. Dat de TV ons verschrikkelijke dingen laat zien wat daar gaande is. 

We namen de krant erbij waarin stond dat daar iedere dag begrafenissen waren en dat mensen  

overal de jobstijding kregen over gesneuvelde geliefden. We waren het met mekaar eens dat 

Poetin een sadist was en dat die er plezier aan beleefde om mensen pijn te doen of ze te  

vermoorden. Maar hier bij ons gaat het leven gewoon verder of er niks aan de hand is. De hotels, 

restaurants en andere eethuizen zitten elk weekend tjokvol. Lekker eten met een goed glas wijn 

erbij en een ontspannend gesprek. Dan lijkt een oorlog niet meer te bestaan. Er wordt gedanst 

en gefeest. Misschien is dat wel het wreedste aspect van een oorlog. Later op de namiddag belde 

me een duivenvriend op. Met de nodige opwinding vertelde hij me dat hij bezoek van de 

sperwer had gehad. Van de twee duiven die hij miste had hij er ene bij de buren terug gevonden 

met de kop eraf en flink aangevreten. Hij vond dat heel erg. Voor hem is die mooie lentedag 

minder mooi dan die van mij geweest. Zelfs verschrikkelijk !               

 
Pie.  
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