
P.V. de Combinatie 
 Vitesse Pont st Maxence, 4 mei 2024 

In concours 707 duiven 
Winnaar: Patrick Noorman 

 
Jaarling doffer 9353826, winnaar Pont st Maxence 

Wekelijks snelle vluchten in de start van het vliegseizoen 2024! 

4 mei 2024. De dag van de jaarlijkse nationale dodenherdenking waarbij vlaggen halfstok worden 

gehesen, is per definitie voor ons mensen geen dag voor haast en spoed. Stilstaan, letterlijk, bij 

wat gebeurd is, toen maar ook nu, gelet op het feit dat oorlog soms veel dichterbij is dan we ons 

voor kunnen stellen, het is en blijft nuttig en nodig. Niet alleen voor ons maar ook voor het 

nageslacht.  

Onze (vredes)duiven hebben daar allemaal geen weet van en vormen dan ook een schril contrast 

met de hierboven omschreven gezapigheid. Met een lichte zuid-zuidoostenwind spoedde het 

convooi van wederom ruim tienduizend duiven provinciaal zich huiswaarts nadat ze reeds om 

07.30 uur de vrijheid kregen in Pont st Maxence. “Ze moeten er vroeg uit kunnen anders wordt 

het zondag” was een uitspraak die vrijdagavond nogal eens gebezigd werd in het clublokaal. 

Duivenmelkers zijn soms best een ietwat pessimistische soort mensen. Onze lossing coördinator 

Piet vormt daar echter een positieve uitzondering op. “We gaan er om halfacht uit als het even 

kan”. Kijk daar kunnen we wat mee, dat montert de boel op, de verwachtingen gaan weer 

spannen. 

 

 



Zo ook voor de winnaar van deze editie, ons aller secretaris Patrick die in Serooskerke onmogelijk 

pessimistisch kan zijn met een voorspelde zuidoostenwind. Als het goed is komen ze dan uit de 

zee, bij Westkapelle dus maar als er eentje iets eerder afslaat zou die zomaar steenvroeg in 

Serooskerke kunnen zijn, toch? Dat zijn toch reële verwachtingen die een duivenmelker, al dan 

niet uitgesproken, mag hebben? Niet uitspreken is dan weer niet direct “des Patricks” maar 

bescheidenheid siert de mens en dat kunnen we Patrick zeker niet ontzeggen. Hij is het tegendeel 

van een snoever, weet zijn plaats, weet ook dat er in Westkapelle zomaar van uit het niets een 

Sjaak kan zijn waardoor hij, Patrick, dan weer de sjaak kan zijn. Hij is echter ook nuchter en weet 

dat Westkapelle een moeilijk te nemen obstakel is bij zo’n wind. Zo ook nu, het was good old 

Willem Minderhoud die net voor Patrick afvlagde. En natuurlijk, dat is dan jammer maar Patrick 

zou Patrick niet zijn als hij dat de oude meester die de leeftijd der zeer sterken als ruimschoots is 

gepasseerd en de bescheidenheid zelve is, zou misgunnen. Maar.., er was nóg een snellere en die 

hadden we in Arnemuiden met deze wind zeker niet verwacht. Rinus Verkamman kaapt heel knap 

de 1e prijs Provinciaal weg voor de neus van de mannen! Verrassend maar zeer sterk!! 

De overwinnende duif in onze club is afkomstig van Gijs Baan, een grootleverancier van goede 

duiven. Jaarlijks komt er wel wat naar Patrick en ik kan daar een heel verhaal over schrijven maar 

laat graag Patrick zelf weer maar even aan het woord. 

Patrick:                                                                                                                                                                                

Zoals je weet, komen er jaarlijks duiven van Gijs als dank voor het maken van zijn website en hulp 

op ICT-gebied. Dit hoeft totaal niet, maar het is zeker een succesformule gebleken. Ik kan me sinds 

2017 (eerste jaar jongen van Gijs) geen jaar herinneren, waarin er geen duif van afkomstig Gijs een 

1e vliegt of ergens asduif wordt. Ik rij door heel Nederland om betere duiven, maar de duiven van 

Gijs Baan en jullie zijn van vergelijkbare topkwaliteit. Misschien is het zelfs beter om bij toppers in 

je eigen omgeving te halen, want niet alles is geschikt voor de Zeeuwse omstandigheden.  

De 826 is per toeval verkregen. Ik mocht bij Gijs op z'n hok komen kijken en de "bestelling" 

doorgeven. Na een paar weken belde Gijs. Hij had per ongeluk een ander koppel geringd. De duiven 

zitten niet voor niks op zijn vlieghok, dus ik besloot de 826 gewoon mee te nemen. De ouders 

waren zeker geen hoogvliegers, maar in de hand was de 826 een juweel. Ook al was hij heel mooi, 

door zijn afkomst keek ik er altijd met grote twijfel naar. Toen hij op Roye plotseling knalvroeg 

aankwam, werd het vertrouwen al iets groter. Toch heeft de 826 nooit het volledige vertrouwen 

genoten en ik plaatste hem op de reservebank. In het voorjaar zijn er helaas 5 ouden gesneuveld 

door de roofvogel en zodoende kreeg hij een plekje op het vlieghok. Ik plaatste hem in een hokje 

wat leeg was, hij koerde een paar keer en begon flink te draaien. Ik heb na een paar minuten het 

hokje opengezet. Hij dronk wat, vloog direct weer in het goede broedhok en presenteerde zich alsof 

hij er al jaren zat. Weer een plusje erbij voor de 826 😉  

 

 

 

 



De 826 gaat nu door het leven als "Lucky Luke". 1 omdat hij per toeval geringd is en 2 omdat hij op 

de reservebank zat en door verliezen op het vlieghok is gekomen. Met zuidoostenwind kwamen 

bijna al mijn duiven uit het zuiden of zuidwesten. "Lucky Luke" kwam heel laag pal uit het oosten 

en vloog puur op gevoel richting de klep (kunnen ze niet zien vanaf die kant). Hij raakte de klep, 

maar schoot er weer vanaf. Hij was toen nog niet geconstateerd. Hij ging omhoog richting de 

kraan, maar toen ik floot draaide hij zich onmiddellijk om en viel wel op de klep. Groot was mijn 

teleurstelling toen ik zag dat Willem Minderhoud me nipt voor zat. Dit seizoen al zoveel mooie 

uitslagen verknald. Gelukkig Zat Rinus Verkamman er ruim voor en was het toch nog genoeg voor 

de 1e in de club. 

Tot zover Patrick zelf. Altijd leuk om zijn gedrevenheid waar te nemen in de informatie die hij mij 

toespeelt na een overwinning. En ook leuk om een sappig verhaal te lezen van de meester himself. 

Spaart mij weer wat typewerk;-)                                                                                                                                    

En ik zal nog heel wat moeten typen over Patrick, daar twijfel ik geen seconde aan dus ik kom nog 

wel aan m’n trekken. Deze overwinning is nog maar het begin, dit gaat echt nog een vervolg 

krijgen. En dat is onze secretaris van harte gegund! Hartelijk gefeliciteerd voor dit moment Patrick 

en om met confrater Marcel te spreken: “Doe zo voort”! 

Aaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


