
Tijdrace 2023 - PV de Combinatie uit Middelburg - Twee leken op de tijdrace. 

 

De dagen voor de tijdrace hebben we contact gehad met Adrie en Tom om ons wat bij te praten over 

hoe deze race in zijn werk gaat. Door omstandigheden konden deze clubgenoten, die wat meer 

vertrouwd waren met deze race, het dit jaar niet verzorgen. Wij (Matthias en Piet) onervaren wat dat 

betreft, waren al snel bijgepraat door Adrie en Tom. 

 

 

We noemen het maar even: ‘De dag van de twee leken op de tijdrace.’ 
 

Omdat we op tijd wilden lossen in Gent zijn we de zaterdagmorgen om 05:15 onze bedden uit 

gestapt. Bakje koffie en wat eten en dan naar het club gebouw. Daar hadden we afgesproken om er 

om 06:45 te wezen. Daar aangekomen was het nog donker buiten en regende het een beetje. 

Toen Matthias ook gearriveerd was hebben we het drinken van de manden gehaald en de duiven 

achter in de auto van Matthias geladen en zijn we richting Gent vertrokken. 

 

En daar gingen we dan. Twee leken op pad met de duiven om ze daar te lossen voor de tijdrace van 

2023. We hadden de snelheid er goed in en kwamen rond 07:45 uur aan op de losplaats in Gent. 

Precies op de plek die met coördinaten was doorgegeven door onze duivenvriend Adrie. Terwijl we 

op de klok van acht uur aan het wachten waren. Brachten we ondertussen alles in gereedheid om de 

duiven te kunnen lossen. Matthias zette de duivenmanden zo dat hij steeds gemakkelijk de duiven 

een voor een kon pakken en Piet legde de lijst en atoomklok gereed. 

De zon was ondertussen volledig doorgebroken en scheen prachtig over de parkeerplaats waar wij 

met de duiven stonden. We hadden besloten om de duiven vanaf 08:00 te gaan lossen. 

 

Matthias pakte steeds een duif en noemde het ringnummer op welke Piet vervolgens ter controle 

herhaalde op het moment dat hij de duif op de lijst gevonden had. Als dat gedaan was spraken we de 

tijd van lossen af. Piet hield de atoom klok in de gaten en telde af van 5-4-3-2-1- go, waarop 

Matthias de duif los liet. Zo hebben wij vervolgens alle 39 duiven gelost. Dit veelal om de twee a 

drie minuten, lag er aan hoe snel de duif het juiste pad gevonden had. Alle duiven hadden een super 

vertrek en het was een leuke ervaring om zo de duiven te lossen en weg zien gaan. Iedere duif had 

snel de juiste richting in de gaten en het leek er op dat de meeste duiven van plan waren om hun 

baasje gelukkig te maken. 

 

Als het aan het vertrek gelegen zou hebben, waren wij het er onderling mee eens dat de prijs naar 

Patrick zou gaan. Toen Matthias de twee duif van onze beul uit Seroos los liet, had deze geen enkel 

rondje nodig om zich te oriënteren en ging als een speer in een rechte lijn naar huis.  

 

Om 09:32 was de laatste duif vertrokken richting het Zeeuwse en konden wij met een tevreden 

gevoel het zelfde pad als onze gevleugelde vrienden gaan. 

 

Het was een leuke ervaring voor ons en hopelijk zijn alle duiven goed thuis gekomen. 

 

 

 

 

De twee leken op de tijdrace 
Matthias en Piet 

 


