
P.V. de Combinatie 
 Navlucht Pont st Maxence, 9 september 2023 

In concours 212 duiven 
Winnaar: Gijs Baan 

 
De 22-2204137 winnares  Pont st Maxence 

Hitteprotocol, ook nog op 9 september! 

Op misschien wel de warmste zaterdag van het jaar en dat nota bene op 9 september, vlogen we 

gewoon volgens het programma vanuit Pont st Maxence, de voorlaatste navlucht alweer. 

Bijzonder, in meerdere opzichten. Want het bijna voorbij gesnelde seizoen 2023 kenmerkte zich 

door de vele aanpassingen van het programma. Zo vaak dat er bijna geen week meer voorbijging 

zonder een al dan niet welkome wijziging in het vluchtprogramma. Zo ook afgelopen zaterdag, er 

werd weer gekozen voor een dubbelvlucht, nu vanuit Pont st Maxence. De navlucht stond 

weliswaar gepland maar het hitteprotocol vereiste voor de jongen één nacht mand en 

dientengevolge werd ook het midfondconcours jonge duiven vanuit Pont vervlogen. 

Natour                                                                                                                                                                        

Beperken we ons tot de natour want daar draait het om in dit verslag. Deze vlucht werd gewonnen 

door de jaarling duivin 2204137 van Gijs Baan. Gijs had de duiven niet voor twaalf uur verwacht. 

De lossing om 09.00 uur, de snel oplopende temperatuur en de te verwaarlozen windkracht 

zouden ervoor zorgen dat de duiven toch wel drie uur nodig hadden om thuis te komen.     



Althans, dat was de verwachting bij Gijs. De wedstrijdzenuwen waren nog heel ver weg toen Gijs 

besloot om rond kwart voor twaalf toch alvast de kleppen van de spoetnik maar open te gaan 

leggen. En terwijl hij daarmee bezig was en dus met z’n rug naar de richting stond waar de duiven 

vandaan moesten komen was daar plotseling wat gefladder rond z’n hoofd en rende er een duif 

over z’n handen heen door het gat van de spoetnik. 11 uur 46 minuten en 32 seconden gaf het 

display aan en Gijs kon z’n ogen amper geloven. Een kwartier eerder dan gedacht? Dat moet dan 

toch een hele vroege zijn!!  

Voorwerk                                                                                                                                                                                               

In het clublokaal tijdens het uitlezen van de modules vertelde Gijs bovenstaand verhaal, nog 

zichtbaar onder de indruk van zijn eigen “misrekening”.  Inmiddels waren er al vele aankomsten in 

de afdeling bekend en geen daarvan was sneller dan die van Gijs. Het werd dus een aangename 

verrassing deze vroege constatering, zou het…? En jawel hoor, het werd de zoveelste provinciale 

overwinning voor Gijs, geheel passend bij zijn huidige status van regerend generaal kampioen van 

de afdeling.                                                                                                                                                                           

“Wat is dat voor een duif Gijs, waar komt ze uit, is het soms een Leideman”? En kijk, deze vraag 

had Gijs verwacht en geheel tegen zijn natuur in had hij thuis al enig voorwerk gedaan. Standaard 

op dit soort vragen is het antwoord meestal: “Ik zou het niet weten, ’t is een blauwe duivin, nee 

dat zal ik écht eerst even na moeten kijken”.  Maar zo niet deze keer. Met een brede smile op het 

gezicht zei Gijs: “Het is er eentje uit KK-2, ja, dat had je niet verwacht hè dat dit er meteen uit zou 

rollen. Ik dacht: we zullen je voor zijn, haha”! En voor de vraagsteller was KK-2 geen onbekend 

koppel, al snel werden er nazaten van opgesomd die het predicaat topduif verdienden! Ze had het 

dus van geen vreemde, de “137”, nog net op de valreep een 1e provinciale winst, prachtig!! 

Achteraf                                                                                                                                                                                     

bleek toch dat Gijs thuis blijkbaar nog een beetje teveel beduusd was geweest toen hij de 

afstamming doorzocht. Op mijn vraag naar nog wat bijzonderheden over de neststand en de 

afstamming etc. kreeg ik als antwoord: “Het was niet KK-2 maar KK-6 (foutje). Ach Gijs, wat maakt 

het uit? Geen fluit toch? Het feit ligt er; 1e provinciaal Pont st Maxence tegen 2716 duiven, een 

duivin op een jong van een dag of vijf met een plastic eitje als garnering in de schotel.                                             

Van harte proficiat weer en wie weet wat er nog in het vat zit voor de laatste vluchten. 

Aaa.        

   

 

 

 

 

 

 

 



 


