
P.V. de Combinatie 
 Midfond Pont st Maxence, 17 juni 2023 

In concours 360 duiven 
Winnaar: Patrick Noorman 

 
De aalgladde jaarling doffer 8500612, met ruime voorsprong winnaar Pont st Maxence 

Vlot verlopen concours vanuit Pont! 

Pont st Maxence, voor deze ene keer de status van midfond gekregen, werd een prettige vlucht na 

een week van kommer en kwel en was dan ook een meer dan welkome ervaring. Reeds om 06.50 

uur kregen de 4670 duiven van de afdeling Zeeland 96 de vrijheid en begonnen in de koelte van de 

vroege ochtend aan hun thuisreis. Vóór 10.00 uur duiven, wat een weelde en dat van een 

midfondvlucht! Weliswaar met een vitesse afstand maar dat mocht de pret niet drukken. De reden 

hiervan is genoegzaam bekend en we gaan er dan ook niet meer over uitweiden. 

De winnaar                                                                                                                                                                                    

is wederom onze supersterk spelende Patrick Noorman die wekelijks een van de te kloppen 

mannen is in onze vereniging. Toen we zijn tijd van 09.51.49 doorkregen op een van de verste 

afstanden, was onze unanieme stellige mening: Daar komt niemand meer overheen!! In de club 

niet, op Walcheren niet, in West en provinciaal ook niet. Het was dan ook best zuur om uit zijn 

eigen mond te horen: “Er zit er nog één voor”. A. van Oeffelen uit Breskens had nog 3 metertjes 

per minuut meer. Met respectievelijk 46 en 43 meter voorsprong op nummer drie een werkelijk 

unieke prestatie! 



Vorm                                                                                                                                                                                         

De fraaie blauwe jaarling doffer 8500612 verkeert in een uitstekende vorm momenteel. Vorige 

week werd hij nipt geklopt en nu dus knap winnaar. Dat is geen toeval en de manier waarop hij 

aankwam verraadde al dat de vorm aanwezig was en zijn aankomst vroeg was. Zijn val op de klep 

was zó supersnel dat Patrick zei: “ik heb nog nooit een duif zó hard zien vallen, alleen bij een 

roofvogelaanval”! De vaart zat er dus goed in, want zo’n eind los vliegen kan niet alleen in de 

laatste kilometers tot stand komen. Dan is de spurt reeds ingezet vanaf de lossing! 

Afkomst                                                                                                                                                                            

Enkele jaren geleden vroeg Gijs Baan aan Patrick of hij hem kon helpen een website op te zetten. 

Aldus geschiedde want nee zeggen komt niet in het woordenboek van Patrick voor als hem om 

hulp wordt gevraagd op duivengebied. Jaarlijks worden teletekstnoteringen en kampioenschappen 

netjes door Patrick verwerkt en de website keurig bijgehouden. Als dank hiervoor krijgt hij dan 

jaarlijks wat jongen uit de beste vliegers van Gijs en daar is hij zeer content mee. Want in 2019 zat 

daar o.a. de 201 bij met een 2e en 6e provinciaal, in 2020 een 9e provinciaal asduif Midfond en vier 

keer top veertig provinciaal. In 2021 een overwinnaar in SS West en in 2022 de 3e asduif vitesse 

jong in het samenspel evenals de 3e asduif midfond in het samenspel.                                                          

Reeds eerder ontstond de vriendschap met Gijs, al vanaf het begin van Patrick ’s lidmaatschap in 

de Combinatie. Bruikbare bouwkundige tips van Gijs v.w.b. het verbeteren van zijn hok, het 

uitlenen van topduiven om er iets uit te kweken enz. enz. Gijs, ook een liefhebber van de grote 

fondvluchten is tevens gastadres in de vroege ochtenduren voor Patrick die dan steevast bij het 

krieken van de dageraad aanwezig is om de, hopelijk vroege, duiven op te wachten en dan 

voorzien wordt van een luxe ontbijt! Lekker eten, ook iets waar Patrick nooit geen nee tegen zegt 

en dat in combinatie met duiven wachten en duivenmelken, hét recept voor een goed toeven daar 

in de Leliestraat!                                                                                                                                                                                     

Ook de “612” is dus van Gijs gekregen en presteerde als jong op de vitesse niet bijzonder. Op de 

midfond kwam hij echter plotseling naar voren en stond vrij onverwacht ineens 3e asduif in het 

samenspel West. Dat worden vaak de beste dacht Patrick en dat heb ik een vroegere secretaris 

van onze club ook vaak horen zeggen. Ondanks een matige start dit jaar bleef Patrick er toch 

vertrouwen in houden. Met het fraaie resultaat in de twee laatste weken tot gevolg! 

Secretaris                                                                                                                                                                                                                                    

Jongen en ook jaarlingen die op de vitesse amper presteren en er op de midfond plotsteling staan. 

Die moet je in de gaten houden zei onze vroegere secretaris van “de Telegraaf”, Wim Walraven, 

ook altijd. En dat was een bovengemiddeld slimme man. Een eenvoudige metselaar maar begaafd 

en gezegend met een zeer brede kennis op allerlei gebied. En pienter tot op hoge leeftijd. Een 

kleine anecdote wil ik u niet onthouden. Na veertig jaar secretaris te zijn geweest, droeg hij het 

aan ondergetekende over. Ik haalde allerlei spullen bij hem op zoals b.v. de notulenboeken. Die 

werden in die tijd nog met de hand geschreven in een A4 cahier met zwarte kaft, een soort 

statenbijbel. Bij mijn eerste optreden als secretaris in een jaarvergadering moest ik mijn notulen 

hardop voorlezen. Ik had als begintekst precies hetzelfde gebruikt als Wim bij zijn aantreden, 

veertig jaar eerder. Hij zat erbij en wist daar niets vanaf maar na amper tien woorden zei hij: 

“Stop, even iets rechtzetten. Dat is mijn tekst, die heb jij gestolen uit mijn eerste notulen”! Over 

scherp zijn gesproken…!! 



En nu hebben we weer zo’n secretaris. We schreven het eerder, pienter en gedreven, daar hopen 

we nog lang plezier aan te beleven! 

Van harte proficiat met deze afgetekende overwinning Patrick! Wordt vervolgd… Ongetwijfeld!  

Aaa.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


