
P.V. de Combinatie 
 Midfond Melun Andrezel, 15 juli 2023 

In concours 230 duiven 
Winnaar: Patrick Noorman 

 
Daar is ie weer, de 2204280 “Lando”, nu winnaar Melun Andrezel 

Ook laatste midfondvlucht een prooi voor Patrick! 

En daar is ie weer, Patrick, de te kloppen..? Nee, de NIET te kloppen man momenteel in onze toch 

sterke vereniging “de Combinatie”. Patrick is aan een indrukwekkende serie bezig, zes 

overwinningen in evenzoveel weken tijd. Het “wordt vervolgd” wordt wel héél letterlijk beleefd  

zodoende. Hij pakt gewoon de eerste prijs, of het nu Vitesse, Midfond of Dagfond is, het maakt 

hem allemaal niks uit. Alleen de eerste vlucht met de jongen wilde het nog niet lukken. Nou, niet 

lukken? Het leek er meer op dat hij de eerste prijs aan een ander gunde, we hadden immers          

’s middags nog een vlucht! En die zou hij heus wel weer winnen hoor want de reeks werd gewoon 

simpelweg voortgezet. Indrukwekkend!! De zak met superlatieven laat de bodem zien, het wordt 

graaien om nog iets te vinden wat een juiste weergave is van het werkelijk sublieme spel van onze 

secretaris.   

Druk                                                                                                                                                                                         

In de week voorafgaand aan Melun moest Patrick dagelijks in de avonduren ook nog naar school. 

Zijn groep acht nam afscheid van de basisschool en dat vergt ook aardig wat van de leerkrachten. 

De duiven hingen er eigenlijk maar een beetje bij, alles moest vlug, vlug en was er zeker geen 

regelmaat in de verzorging. Maar is dat erg? NEE! Dat durf ik hier hardop neer te tikken, wijzelf 

vinden het erg maar de ervaring leerde ons dat het niets uitmaakt. Integendeel zelfs.  



Verandering van spijs doet eten en dat geldt ook in de verzorging van de duiven. Doe eens iets 

anders, laat het geen eenheidsworst worden. Een groot kampioen en evenzo groot schrijver zei 

eens: Ik doe bijna geen week hetzelfde bij de weduwnaars. Ze mogen geen saaie pieten worden. 

Variatie doet leven. Dat kan een extra zitje zijn, een gesloten bak van een verspeelde doffer open 

zetten, een etensbak op de vloer dichter naar de onderste bakken toe schuiven (Koen Minderhoud 

– Geeloger),  op andere tijd uitlaten, gezamenlijk voeren in een bak op de vloer terwijl je het 

anders altijd in de bak verstrekt. En zo kunnen we nog lange tijd doorgaan. Maar als het plotseling 

anders gaat omdat de baas het te druk heeft, dan heeft de baas daar zelf het meeste last van. Zo 

ook Patrick die in z’n achterhoofd al rekening hield met een eventuele aftrekvlucht. Want niet 

uitvliegen? Dat kan toch eigenlijk niet? Nou, dat hebben we gezien! Het werd Patrick ’s beste 

weekend zowel met oud als jong (zie reportage Gijs).   

“Lando”                                                                                                                                                                                                  

Het was wederom de blauwe jaarling doffer 2204280 die de winst voor zich opeiste. Heel de week 

was hij eveneens druk. Druk in de weer met ruzie maken met jan en alleman, in het hok en ook 

daarbuiten. Een reden om hem getekend te zetten maar Patrick durfde het niet aan. Waarschijnlijk 

mede door het feit dat hijzelf niet alles aan de duiven kon doen en er daardoor een zekere mate 

van onzekerheid insloop. Maar het mocht de pret niet drukken, de andere getekende duiven 

deden het ook prima. Aan de 7e prijs in de vereniging waren er twee van de drie geconstateerd. En 

niet alleen deze.. Aan prijs 11 waren er zes van Patrick de antenne gepasseerd. Dat passeren 

gebeurde voor de 8500611 zelfs letterlijk! Ze klop bovenop de rug van de “280” en dook zo naar 

binnen. Geen piep maar de baas was wakker! Vlug uit het hok gepakt en alsnog over de antenne 

gehaald. Daar ging weinig tijd mee verloren, getuige de 2e prijs voor deze “611”. Dit alles 

resulteerde in het behalen van het hokkampioenschap midfond van de Afdeling Zeeland en alles 

daaronder. Een prachtige en dik verdiende prestatie!! 

Voor deze week laten we het hierbij want ook een schrijvende pensionado heeft het soms druk. 

En.., u hoeft denk ik niet lang te wachten hoor want volgende week zijn we er waarschijnlijk weer.  

Nogmaals van harte proficiat met deze schitterende prestatie Patrick! En daar gaan we weer….                       

Wordt vervolgd… Ongetwijfeld!  

Aaa.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


