
P.V. de Combinatie 
 Midfond Chateaudun, 2 juli 2023 

In concours 187 duiven 
Winnaar: Patrick Noorman 

 
De “612”met zijn partner “635, goed voor 1e en 3e  Chateaudun 

Noorman niet te stuiten, ondanks westenwind! 

Toen ik vroeger in Westkapelle in de schoolbanken zat vertelde de meester bij de geschiedenisles 

over de invallen van de Vikingen of Noormannen in de jaren 800 – 1000. Dat waren barbaren en 

de meester die de nodige sfeer in zijn verhalen kon leggen zorgde voor het nodige kippenvel bij 

ons. Maar er was ook stiekeme trots, de Westkappelaars stamden volgens de overleveringen 

immers af van deze Noormannen! Dus de Noorman stond in onze verbeelding voor kracht, 

onverschrokkenheid, verpulvering van tegenstanders.. Dat sprak ons wel aan. 

Deze geschiedenis lijkt zich min of meer te herhalen, zij het dan dat de meester nu zelf de 

Noorman is. Ook niet te stuiten, zijn tegenstanders degraderend tot figuranten. Maar tot voor kort 

hadden we in ieder geval nog de wind als bondgenoot. Was het West haha, dan had deze 

Noorman immers niets te vertellen.  Alleen bij Zuidoost en dat is het gelukkig niet te vaak. Zo 

dachten en hoopten wij met z’n allen. Maar inmiddels is deze hoop ook geschiedenis. De 

Noorman, zelf ook in deze mythe gelovend, is sinds afgelopen zondag tot eigen verbazing ook van 

dat geloof afgevallen. Een krachtige westenwind, kansloos daar op Serooskerke. Niets was echter 

minder waar, iedereen kansloos behalve daar op Serooskerke. Dat was de keiharde werkelijkheid!! 



Droom                                                                                                                                                                                                    

We laten de Noorman gemakshalve even zelf aan het woord. En let vooral even op de voorlaatste 

regel. Want daar is de overeenkomst met de vroegere secretaris plotseling weer waar we vorige 

keer over schreven.                                                                                                                                                               

Wim Walraven: “Als je denkt nú weet ik het, dan heb je net je eerste lesje gehad”. 

Patrick: Vooraf natuurlijk nooit durven dromen zo'n uitslag te maken. Als ik een w op Buienradar 

zie, daalt mijn humeur met de dag. Toen ik zag dat ze 3 nachten mand zouden krijgen, daalde het 

helemaal tot het vriespunt. Als liefhebber wil je concoursen waarbij iedereen mee kan doen en 

waarbij de duiven maximaal 2 nachten in een mand zitten.  

De duiven lijken met de week beter te worden. Zowel de doffers als de duivinnen trainen erg goed. 

Het was moeilijk om de getekende te kiezen. Een vast ploegje duiven komt heel goed naar huis, 

maar ze wisselen elkaar steeds af. In de hand en qua gedragingen houden ze je soms flink voor de 

gek. Gelukkig nog niet veel echte missers gehad dit jaar. De 612 had ik eigenlijk moeten zetten, 

want de laatste 4 weken speelt hij 1-1-2-13 in de club. Een duif die plotseling super presteert, durf 

ik nooit te zetten. Misschien een leerpuntje om dat in de toekomst juist wel te doen. We houden 

alles bij en proberen een bepaalde lijn te ontdekken. Wat iedere duivenliefhebber eigenlijk allang 

weet: als je denkt dat je het weet, heb je het mis. Dat maakt de duivensport een fascinerende 

hobby. 

Vorm                                                                                                                                                                                         

De fraaie blauwe jaarling doffer 8500612 verkeert in een uitstekende vorm momenteel. Ziedaar 

mijn tekst van 17 juni. Had ik gelijk of niet? Ik hoef van u geen gelijk, daar zorgt de fantastische 

doffer zelf wel voor! Samen met zijn duivin weten ze in samenspel West tegen 703 duiven evenals 

in de club 1 en 3 te realiseren. Als dank voor de afkomst mag Gijs er fraai tussen staan. Ook 

provinciaal topnoteringen met 2e en 4e tegen 2175 duiven. Daar mag Jaap met compagnon Simon 

met hun “Adriaan” de derde provinciale overwinning voor deze superduif laten bijschrijven.   

Voorbeschouwing                                                                                                                                                                                       

Schreef ik vorige keer niet dat Patrick tegen lekker eten ook nooit nee zegt? Dat werd maar weer 

eens bevestigd tijdens de voorbeschouwing voor de rest van het weekend die we afgelopen 

vrijdag hielden aan de Veerseweg. En passant zouden we het tweetal duiven van Bordeaux 

opwachten en Patrick stelde voor om dan ook maar meteen de barbecue aan te steken. De 

aanvoer van vlees nam hij ook op zich en dan is succes verzekerd! Dan hebben wij maar een bijrol. 

Tijdens dit gezellig samenzijn kwam Patrick’s vrouw Lianne nog kort even langs met de kinderen 

om papa goedenacht te kussen. Daar werden we blijkbaar toch teveel door afgeleid want vijf 

minuten later zag Erwin op zijn telefoon dat er een duif van Bordeaux was geconstateerd. Naar het 

hok gerend en jawel hoor, daar zat hij. Hilariteit alom, inclusief kinderen waren we er enige tijd 

met z’n zevenen. Niets gezien, ook dát is duivensport!!  

We besluiten met dezelfde regel als vorige keer, ja ik moet toegeven het wordt saai, maar.... 

Van harte proficiat met deze afgetekende overwinning Patrick! Wordt vervolgd… Ongetwijfeld!  

Aaa.          

 



 

 

 


