
P.V. De Combinatie  

Dagfond Issoudun, 27 mei 2023. 
272 duiven in concours. 
Winnaar: Comb. Houmes A. & Zn., Middelburg.  

Reikhalzend werd uitgekeken naar deze zaterdag, 27 mei. De laatste etappe in 
de Giro d’Italia en de eerste dagfondvlucht, in geheel Nederland. In Italië een 
klimtijdrit naar de Monte Lussari, (een nauwelijks begaanbaar geitenpaadje) en 
in Frankrijk klonk het startsein van de eerste van 5 dagfondvluchten. Het gehele 
zuiden was aanwezig op de losplaats Issoudun en op Facebook trof ik gevoelens 
van ongenoegen aan waarom er, met zo weinig duiven, niet in één of in ieder 
geval in twee keer kon worden gelost. Dergelijke geluiden hadden er in de 
winter geuit moeten worden, tijdens de vele vergaderingen. Op het puntje van 
mijn stoel gezeten volgde ik de ontwikkelingen in de Giro. Op enkele  
momenten mooi in camerabeelden gevangen, is bij de mechanische problemen 
van Primoz en op de aankomst, te zien hoe dicht vreugde en verdriet en 
ongeloof bij elkaar zitten. Eenmaal over de streep vond een ongekende 
ontlading plaats. Deze uitingen van vreugde vonden ook op de Veerseweg 
plaats , helaas niet gevangen door camerabeelden. Familie en duivenvrienden 
deelden met woord en gebaar in de euforie die ontstond. De  beschrijving van 
hoe victorie voelt werd beeldend verwoord in de blog van Erwin. Met een 
beetje fantasie is de prestatie van Rogla (Primoz) te vergelijken met de beide 
duiven die als eersten in de afdeling arriveerden op de Veerseweg. Een bijna 
onmenselijke klim en een stevige noordoosten wind met tal van obstakels 
onderweg. Ja, beide prestaties hebben iets heroïsch. En dat mag gevierd.  De 
Welshman Geraint Thomas was er direct bij om de overwinnaar te feliciteren. 
Ook felicitaties aan het adres van Team Houmes zijn dan ook op zijn plaats; al 
weken lang domineren ze en stijgen ze naar ongekende hoogten. “Bizar”, zei 
Joachim , toen ik hem feliciteerde. Inderdaad. 



 

UNiek. 

Tijdens het “afslaan” (een oud begrip, nog steeds gebezigd, terwijl massaal 
thuis-afslaan op de loer ligt) zag ik tussen Erwin en Joachim een knaapje rustig 
om zich heen kijken. Nog een nieuw jeugdlid, was het eerst wat in me opkwam. 
Nog meer jeugd na de Combinatie Preuter en de Gebroeders de Gruijter? Begin 
deze week kreeg ik van Adrie een bericht met daarin een foto van de knaap die 
ik zaterdag trof in ons lokaal. Niek was zijn naam, ook een kleinzoon van Adrie, 
en zeer in de duivensport geïnteresseerd.  “Of er aandacht voor de Nieken door 
middel van een foto kon worden ingeruimd”. Uniek is het dat we in het toch 
omvangrijke duivenbestand  geen namen als Joachim, Erwin of Adrie 
tegenkomen. Wel een Elly, waarmee de bijzondere relatie met wijlen Koen 
Minderhoud een plaats krijgt. Maar dat Niek wordt vernoemd en dat dit wordt 
beloond met een 9e Fontenay en een 2e Issoudun, door de 22-233, mag 
opmerkelijk worden genoemd. We hopen dat we de beide Nieken nog 
regelmatig, zowel in het lokaal als op het papier aan mogen treffen.  



 

 

 

Noord-west, thuis best. 

De winnaar van Issoudun, de 21-224, heeft er een opmerkelijk inwerkplan 
opzitten. Via Lemmer en Hoek van Holland maakte hij duidelijk dat er wat hem 
betreft best nog wel een paar langere vluchten bij mogen komen. Gelukkig 
heeft hij zich uiteindelijk geplooid in het programma. De 21-224, had zijn 
sporen al verdiend op de dagfond met zeer aansprekende resultaten totdat  
het mis ging. Na zijn terugkeer en na enige tijd rust, pakte hij de draad weer op 
met een mooie 2e Chateaudun in onze club. Hopelijk is hij na deze eclatante 
overwinning tot bedaren gekomen en voegt hij zich in het dagfondprogramma. 



Vanwege zijn opmerkelijke kleuren, zwart op rood, kreeg hij de naam Black 
Shoulder. Gelet op een zwarte plek op zijn kop, was Black Head en Shoulder 
ook een optie geweest, maar daarmee creëer je wellicht complicaties? 

 

Visie. 

Door de veelal noordoosten wind hebben we een aantal pittige vluchten achter 
de rug. Op veel hokken worden al duiven gespaard door ze af en toe in te 
houden. Het gaat dan met name om jaarlingen. Bij team Houmes is er geen 
sprake van gepamper. De duiven moeten kilometers maken en enkele keren 
diep gaan om in form te komen en de dagfond goed aan te kunnen. Vanaf 
Issoudun gaan de doffers om de week, de duivinnen in principe iedere week. 

Tegen deze visie valt geen speld tussen te krijgen; de winnaar heeft altijd gelijk. 
“27 mei zal ons nog lang heugen” schreef Erwin op zijn blog. Ik vermoed echter 



dat dergelijke prestaties eerder een patroon zullen gaan worden dan een 
uitzondering. Wen er maar aan.  

Meesterlijke  series deze keer: 

Combinatie A. Houmes en Zoon 18/30 

Beekman en Zoon 4/8 

Combinatie  Al Housini en Zoon 5/7 

Gijs Baan 10/20 

Simon Jasperse 9/12 

Patrick Noorman 10/14 

Mark Bugajski 4/5 (tevens verantwoordelijk voor deze sfeer-impressie) 

Noot tot besluit: U mist de stambomen? De stambomen staan geplaatst op de 
blog van Erwin, dus een mooie reden dit prachtige werk te bewonderen.  

 

 

  

 

   

  

 


