
P.V. de Combinatie 
 Midfond Fontenaye sur Eure, 3 juni 2023 

In concours 388 duiven 
Winnaar: Joeri Waebeke 

 
Jaarling doffer 2204523, knappe winnaar Fontenaye sur Eure 

“Zware tabak” geen probleem voor “Red John”! 

Fontenaye, de derde midfondvlucht van het seizoen was onveranderd pittig. Een straffe 

noordooster geselde het peloton net zoals de voorgaande edities. Duivenweer, ja ja, maar wel 

voor duiven in vorm. Niets mag er aan mankeren want anders laten ze het toch echt afweten 

onder deze omstandigheden. Cadeautjes worden niet uitgedeeld, er moet gewerkt worden. 

Toevalstreffers zijn niet aan de orde.                                                                                                          



Des te knapper de overwinning voor sportvriend Joeri die sinds een tweetal jaren op de verste 

afstand woont in het pittoreske Gapinge. 

Verhuizing                                                                                                                                                                          

Joeri speelt dit jaar voor het eerst met de jaarlingduiven na zijn verhuizing vanuit Middelburg naar 

zijn werkelijk schitterende plek aan de Nieuwe Wei nummer 7.  Zijn hokken zijn een kopie van de 

fraaie installatie in Middelburg, alleen nog een afdeling langer en ook 30 cm dieper. Een recent 

geplaatst schitterend kweekhokje completeert de lange rij hokken aan de rechterkant van zijn 

fraaie tuin. Ruimte zát daar met het voorfront van de hokken op het zuidoosten. Ideale 

omstandigheden naar mijn idee, met de juiste duiven en de prima verzorging kúnnen daarop de 

successen simpelweg niet uitblijven! 

“Red John”                                                                                                                                                                                

Het zat er al een beetje aan te komen want vorige week op Pont st Maxence liet de winnende 

doffer met een fraaie zesde plaats al zien dat de vorm stijgende was. Nu laat hij knap iedereen zijn 

staart zien en dat zoals gezegd op de verste afstand voor onze vereniging. Tegen 1036 duiven in de 

CC Walcheren wordt hij ook fraai winnaar en moet in het samenspel West en de afdeling alleen de 

twee jaarlingen van Marcel Buijsse voor laten gaan. Derde provinciaal tegen 4735 duiven, petje af! 

De stevig gebouwde rode doffer is door Joeri zelf gekweekt uit een doffer verkregen op een 

bonnetje bij de helaas recent overleden Brabantse dagfondtopper John Rockx uit Zegge zoals de 

stamboom laat zien. En daar zijn door vele sportvrienden al wat topduiven weggehaald. “Red 

John”, een postuum eerbetoon aan deze sympathieke liefhebber die de nuchterheid zelve was. 

“Unne goeie, die hedde nie zomaor or” was een gevleugelde uitspraak van deze man. En raakte je 

een topper kwijt dan was zijn commentaar daarop: “Ach jongen, het is maor een duif or, het is 

maor een duif. D’r zijn zoveel erger dingen”. Joerie had er graag nog eens een bezoek gebracht 

maar het mag niet meer zo zijn.  

De Combinatie                                                                                                                                                               

Onze vereniging moet toch ook zachtjesaan wel als een gesel voelen voor de sportvrienden in 

Zeeland. Want wederom werd het een Middelburgs feestje met zeven duiven op de teletekst 

pagina die op de provinciale concoursen wordt uitgedraaid. Ongekende successen voor diverse 

leden in onze club. En hoe komt dat? Dat hebben we eerder beschreven. Als de concoursen van de 

laatste weken allemaal met een, soms harde, noordoosten wind vervlogen moeten worden dan is 

de Schelde waar het altijd nog een beaufort meer waait dan boven land toch een obstakel?? Dat 

laatste stuk moet de snelheid dan toch drukken? Dat was de mening  van een Belgische liefhebber 

die ik zaterdagmorgen vroeg op bezoek had om een duifje op te halen. Maar het tegendeel is 

waar.  Hier aan deze kant van de Schelde worden vaak de hoogste snelheden behaald. Dat spreekt 

toch alle theorieën tegen zei deze man. Dan  kan het niet anders dan dat daar de beste zitten. En 

dan heb ik het NIET over kwaliteit! Die zit echt overal, zeker weten. Maar wel over de conditie en 

vorm van de duiven. En de gedrevenheid van (meerdere) liefhebbers. Dat maakt de cirkel rond is 

onze stellige overtuiging.                                                                                                                                            

Meerdere keren zien we ook de naam Beekman in deze top tien. Maar even letten op de 

voorletters lezers!! A. Beekman en Zn waren we gewend. Maar daar komt D.J. Beekman de laatste 

weken ook zijn plaats opeisen. En hoe komt dat? Ach, onze Dick is immers ook voor het eerste jaar 

met pensioen! En dat lijkt te werken want wie was die andere ook alweer? Ook een van die 

vliegbasis daar in Brabant toch? Wat hebben ze daar geleerd vragen sommigen zich (terecht) af. 



Werken? Mmmm…                                                                                                                                                             

Feit is dat wekelijks een serie leden van onze sterke vereniging zich tussen de eerste tien 

provincialen nestelt. Of ze nu Beekman of Wielemaker of Noorman of Van Boven of Baan of Al 

Housini of Waebeke heten, het doet er allemaal niet toe, ze staan er toch maar.  En dat moeten 

we vol zien te houden mannen (en vrouwen). Misschien krijgen ze dan een beetje een hekel aan 

ons maar dat is alleen maar een goed teken. Dat moet je koesteren, dat is feitelijk niets anders dan 

een eerbetoon! 

Aaa.          

 



  

 

 


